
Liturgie Kerkdienst Fryslân 
Zondag 15 oktober 2023 
Dienst van de NCGK 
samen met de PGSB 
     
    
    
Om 10.00 uur in de Flambou te Surhuisterveen 
 
 

 
 
 

Voorganger: Ds. Albert-Jan Dorst 
Ouderling van dienst: Waling de Jong 
Lector: Lyan te Nijenhuis 
Begeleiding: Blaast de Bazuin 



Welkom en aansteken van de verbindingskaars 
 
De gemeente gaat staan 
 
Stil Gebed 
 
Onze Hulp & groet 
 
Zingen Mei-inoar yn Jezus’ namme 
 

1. Mei-inoar yn Jezus’ namme  
jouwe wy ús lofliet stim,  
want de Geast sprekt alle talen,  
wy ferstean elkoar troch Him.  
Mei-‘noar bidde, mei-‘noar sykje  
nei it plan fan God, ús Hear.  
Mei-‘noar sjonge, mei-‘noar tsjúge,  
mei-‘noar libje ta syn ear.  
 
2. Lit de hiele wrâld it witte  
dat God net feroare is;  
dat syn leafde as in ljochtstriel  
trochkringt yn ús tsjusternis.  
‘t Wurk fan God is net te kearen,  
om’t Hysels der noed foar stiet;  
en de Geast brekt troch de grinzen  
dy’t de minskenwrâld ús biedt.  
 
3. Priizje God, de wei is iepen  
nei de Heit en nei elkoar.  
Jezus Kristus, myn Ferlosser,  



stiet as Midd’ler boarch dêrfoar.  
Heit, ik heevje heech myn hannen,  
sa bring ik Jo tank en ear.  
Troch jo Geast dreaun mei ik 

 
De gemeente gaat zitten 
 
Lezing van Gods geboden  
 
Zingen Psalm 119: 13 en 49 LvK – Geef mij een hart dat 
U met vreugde groet 
 

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 
 
Gebed 
 
Zingen Op Toonhoogte 539 – Lees je Bijbel (1x in het 
Nederlands) 



 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x) 
Lees je bijbel,  
bid elke dag, 
dat je groeien mag 

 
Lezen Psalm 131 
 

1 It hert sit my net 
heech, Heare, 
en myn eagen binne net 
grutsk; 
it is my net te rêden om 
dingen 
dy’t my te heech binne 
en my boppe de macht 
geane. 
2 Nee, ik ha mysels alhiel 
bedimme en bestille 
as in ôfwend bern by syn 
mem. 
Ja, as in ôfwend bern bin 
ik. 
3 Wachtsje do, Israel, op 
de Heare 
fan no ôf oant yn 
ivichheid. 

1 HEER, niet trots is mijn 
hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog 
gegrepen. 
2 Nee, ik ben stil 
geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust 
gebracht. 
Als een kind op de arm van 
zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in 
mij. 
3 Israël, hoop op de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid. 



 
Zingen Psalm 131:1,2 en 3 (de Nieuwe Psalmberijming)  
 

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER; 
ik kijk niet op een ander neer. 
Ik grijp geen grootse dingen aan 
die mijn begrip te boven gaan. 
 
2. Ik kies de stilte, doelbewust 
en breng mezelf tot diepe rust. 
Ik voel me veilig als een kind 
dat bij zijn moeder vrede vindt. 
 
3. Ik laat mij dragen vol geduld, 
terwijl vertrouwen mij vervult.  
Wacht, Israël, zo op de HEER; 
verwacht Hem nu en altijd weer. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Opwekking 488 – De kracht van uw liefde 
 

Heer ik kom tot U,           
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 



Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Heer kom dichterbij,         
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij   
En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Dan zweef ik op de wind,     
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 



 
Dankgebed 
 
Zingen, staande, Psalm 150: 1 en 2 (de Nieuwe 
Psalmberijming) 

1. Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om zijn pracht. 
Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem uitbundig hulde geven. 

 
2. Prijs God, roep zijn glorie uit 

bij de snaren, bij de fluit. 
Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem, sla op de cimbalen. 
Laat het klinken, altijd weer: 
‘Halleluja’ voor de HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 
 

Zegen 
 
De collectes zijn bij de uitgang. 

 

 



De uitzendingen van de kerkdiensten door Omrop 
Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat is bekend uit de 
vele reacties die bij ons binnenkomen uit binnen-en 
buitenland. Voor de kosten van deze kerkdiensten is de 
Wurkgroep geheel afhankelijk van giften. Als u wilt 
bijdragen in die kosten en wilt meehelpen aan de 
voortzetting van de uitzendingen kunt u een bijdrage 
overmaken naar het bankrekeningnummer van de Raad 
Van Kerken Fryslân: 
IBAN NL 15 RABO 0373 744 471 o.v.v. Wurkgroep 
Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân.  


