
Oarde fan tsjinst

Tsjerke fan 'e moanne

 
Snein 25 juny 2023 om 10.00 oere  
yn 'e Meniste Tsjerke op 'e Jouwer. 

Dizze tsjinst wurdt útstjoerd op Omrop Fryslân.

Foargonger: ds. Wim Beekman 
Oargelist: Fred Veenstra 

Koster: Jeroen de Vries en Gerdien de Jong 
Lector: Fimke Bakker



Orgelspel:	 Soms groet een licht van vreugde

Welkom

Aansteken Kears fan Ferbinning

Zingen:	 Lied 283: 1-5

	 Yn ’e mannichte fan lûden, 
	 yn it stoarmjen fan ’e tiid, 
	 sykje wy it sêfte sûzjen 
	 fan it wurd dat freugde biedt.

	 Rûnom wei, yn dit fermidden 
	 ha wy nei ien boarne socht, 
	 nije dreamen woll’ we om bidde 
	 en ús rjochtsje nei it ljocht.

	 Want wy minsken hjir op ierde 
	 wurde wurch fan nacht en kwea. 
	 Soene Jo, Hear, ús net liede 
	 dan oermanne ús de dea.

	 Lit ús yn jo frede diele, 
	 lit him delkomme as de dau. 
	 Wol ús heine yn ’e strielen 
	 fan jo goedens en jo trou.

	 Jo, dy’t ús by namme neame, 
	 leafde jouwe dei oan dei: 
	 sjongend sille wy Jo earje 
	 en dit hiele hûs sjongt mei!

Bemoediging	 voorganger	 Onze hulp is God 
	 allen	 Schepper van hemel en aarde. 
Drempelgebed	 voorganger	 God, keer U om naar ons toe 
	 allen	 En doe ons leven met hart en ziel. 
	 voorganger	 Laat ons God Uw liefde zien. 
	 allen	 En geef ons Uw heil 
Groet	 voorganger	 De Heer zij met u! 
	 allen	 Ook met u zij de Heer!



Zingen: Psalm 84: 1 en 2

 Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft .
 De mus, de zwaluw vindt een woning.
 Haar jongen zijn in veiligheid.
 Mij is een schuilplaats toebereid
 in het paleis van U, mijn Koning.
 Heil hen die toeven aan uw hof
 en steeds zich wijden aan uw lof.

Kyriegebed voor de nood in de wereld.



Glorialied: Gz. 448: 1, 3 en 4

   

 Hij die met heerlijkheden
 de leliën bekleedt,
 zal ook zijn kind’ren kleden,
 Hij kent ons lief en leed.
 Geen schepsel wordt vergeten,
 Hij houdt het al in stand,
 die vogels geeft  te eten,
 Hij voedt ons uit zijn hand.

 Al zal geen wijnstok dragen,
 geen vijgenboom zijn vrucht,
 al ligt het veld te klagen
 onder een lege lucht,
 God doet zijn hand toch open,
 zijn lof krijgt stem in mij.
 Daar ik op Hem mag hopen,
 ben ik alleen maar blij.

   



Gebed van de zondag

Lezing Evangelie		  Mattheüs 10: 16-20 ; 29-31  
Door Fimke Bakker 
16Sjoch, Ik stjoer jimme as skiep tusken de wolven. Wês dus gewykst 
as de slangen en op jim iepenst as de dowen. 17Pas op foar de minsken, 
want se sille jimme oanbringe by har rjochters en giselje yn har synago-
gen. 18Foar goeverneurs en keningen sille jimme brocht wurde, om My. 
Dan sille jimme foar har en de heidens getugenis ôflizze moatte. 19Mar 
as se jimme opbringe, sit dan net yn noed oer it hoe en wat fan jimme 
wurden; want op dat stuit sil jim ynjûn wurde, wat jim sizze moatte. 
20Jimme binne it ommers net, dy’t dan sprekke, mar it is de Geast fan 
jimme Heit, dy’t troch jimme sprekt. (…)   
29Jilde mosken net in stoer de twa? En net ien fan dyen sil nei ûnderen 
falle bûten jimme Heit om. 30By jimme binne sels de hierren fan ’e holle 
allegearre teld. 31Wês dêrom net bang. Jimme binne mear wurdich as in 
kloft mosken mei-inoar.

Zingen:	 Alles Wordt Nieuw IV, 25 ‘Kijk naar de mussen’

	 Kijk naar de mussen, ze worden niet groot, 
	 ze eten de kruimels van 't dagelijks brood. 
	 Kijk naar de mussen, ze leven maar kort, 
	 maar niet een wordt vergeten, 
	 vergeten door God.

	 Kijk naar de mussen, ze zingen zo blij, 
	 ze fluiten hun liedje voor jou en voor mij. 
	 Kijk naar de mussen, maar zonder de Heer, 
	 valt niet een op de aarde, 
	 de aarde neer.

	 Kijk naar de mussen bij jou in de straat, 
	 maar ben je niet meer dan een musje waard: 
	 Kijk naar de mussen, ze vliegen niet hoog, 
	 maar de Heer houdt ze allen, 
	 allen in 't oog.

Preek



Orgelspel Zolang er mensen zijn op aarde

Zingen: Lied 981: 1, 2 en 3

 Zolang er mensen zijn op aarde,
 zolang de aarde vruchten geeft ,
 zolang zijt Gij ons aller Vader,
 wij danken U voor al wat leeft .

 Zolang de mensen woorden spreken,
 zolang wij voor elkaar bestaan,
 zolang zult Gij ons niet ontbreken,
 wij danken U in Jezus' naam.

 Gij voedt de vogels in de bomen,
 Gij kleedt de bloemen op het veld,
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
 en al mijn dagen zijn geteld.

Gebeden
Afgesloten met gezongen Onze Vader: ‘God fan fi er en hein ús Heit’

2. Bûch de folken nei jo wet, 3. Jou ús hjoed ús deistich brea
lit jo ryk op ierde komme. en ferjou wat wy misdiene,
Byn jo wil ús op it hert sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
en wy sykhelje ferromme. al dy’t skuldich foar ús stiene.



4. Lit oer ús gjin neare nacht,	 5. God fan fier en hein ús Heit, 
lied ús net yn blyn begearen.	 wûnder heimnis is jo namme, 
Binne wy yn duvels macht,	 grut yn krêft en hearlikheid, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.	 oant yn alle tiden. Amen

Afkondiging collecte

Lied bij de zegen 	 418: 1, 2 en 3

	 God, schenk ons de kracht 
	 dicht bij U te blijven, 
	 dan zal ons geen macht 
	 uit elkander drijven. 
	 Zijn wij in U een, 
	 samen op uw wegen 
	 dan wordt ons tot zegen 
	 lachen en geween.

	 Niemand kan alleen, 
	 Heer, uw zegen dragen; 
	 zegen drijft ons heen 
	 naar wie vrede vragen. 
	 Wat Gij schenkt wordt meer 
	 naar gelang wij delen, 
	 horen, helpen, helen, - 
	 vruchtbaar in de Heer.

	 Vrede, vrede laat 
	 Gij in onze handen, 
	 dat wij die als zaad 
	 dragen door de landen, 
	 zaaiend dag aan dag, 
	 zaaiend in den brede, 
	 totdat in uw vrede 
	 ons hart rusten mag.

Zegen

Orgelspel:	 Nu wij uiteengaan vragen wij God



De wurkgroep is alhiel ôfh inklik fan gift en.
Wolle jo ús stipe, dan kinne jo in bydrage oermeitsje 

op it bankrekkennûmer: 
NL15 RABO 0373 744 471

Op namme fan Raad van Kerken Fryslân.

Tige tank foar jo stipe.


