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Oarder fan tsjinst - Tsjerke fan de moanne maaie 
 

 Tsjerketsjinst snein 21 maaie 2023 
 10.00 uur, Mauritiuskerk IJlst 
 

 Thema: Op vleugels van de wind 
 

Foargonger: Pastor Lucas Foekema út Snits 
Oargelist: Dhr. Jan Willem Obbink út Snits 

 
Orgelspel 
 
Welkom door de ouderling van dienst Jan Ankersmit 
 
Aansteken van de kaars van verbinding door diaken Nynke de Jong 
 
Sjonge: yntochtsliet Liet 601: 1, 2 en 3 út it Fryske Lieteboek 
 
1.  Ljocht dat ús ropt oerein te kommen, 
 foartidich ljocht yn de_iere moarn, 
 wy stean hjir iensum en ferklomme, 
 oerspiel ús, ljocht, en fjurje_ús oan. 
 Dat wy net yn it tsjuster falle, 
 swiermoedich, swak en sûnder nocht, 
 fan gjin genede witte wolle, 
 sa doelleas en fan nimmen socht. 
 
2.  Ljoch, fan myn stêd de stedehâlder, 
 oanhâldend en oerwinnend ljocht.  
 Myn Heite ljocht en steefêst skouder,  
 draach my, jo bern dat nei Jo sjocht. 
 Ljocht, bern yn my, sjoch út myn eagen 
 oft earne al in wrâld ferskynt 
 dêr’t minsken libje minskeweardich, 
 dêr’t elk yn frijheid frede fynt.  
 
3. Alles wurdt wei en sil tebrekke, 
 is it net ikereop it ljocht.  
 Unfruchtber, leech is al ús sprekken, 
 ús dieden binne om ‘e nocht. 
 Ljocht mei in stim dy’t is te hearren 
 salang ‘t ús hert slacht, sûnder mis. 
 Jo, leafste minskesoan, earstberne, 
 ljocht, lêste wurd fan Him dy’t is. 
 
Welkom en Groet 
 
Inleiding 
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Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4 
 
1. Zolang wij ademhalen,               
 schept Gij in ons de kracht. 
 Om zingend te vertalen  
 waartoe wij zijn gedacht:  
 elkaar zijn wij gegeven  
 tot kleur en samenklank.  
 De lofzang om het leven  
 geeft stem aan onze dank.    
 
2. Al is mijn stem gebroken,  
 mijn adem zonder kracht,  
 het lied op and’re lippen  
 draagt mij dan door de nacht.  
 Door ademnood bevangen  
 of in verdriet verstild:  
 Het lied van uw verlangen  
 heeft mij aan ’t licht getild! 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
 door vleugels van de hoop,  
 het stijgt de angst te boven,  
 om leven dat verloopt.  
 Het zingt van vergezichten, 
 het ademt van uw Geest.  
 In ons gezang mag lichten 
 het komend bruiloftsfeest.  
 
Kyriegebed, afgewisseld met gebeden acclamatie: 
 Keer U om naar ons toe 
 Keer ons toe naar elkaar 
 
Zingen: Glorialied 305: 1, 2 en 3 
 
1. Alle eer en alle glorie 
 geldt de luisterrijke naam!  
 Vier de vrede die Hij heden 
 uitroept over ons bestaan.  
 Aangezicht  
 vol van licht,  
 zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie  
 geldt de Zoon, de erfgenaam! 
 Als genade die ons toekomt 
 is Hij onze nieuwe naam. 
 Licht uit licht,  
 vergezicht, 
 steek ons met uw stralen aan! 
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3. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Geest die leven doet, 
 die de eenheid in ons ademt, 
 vlam, die ons vertrouwen voedt! 
 Levenszon,  
 liefdesbron, 
 maak de tongen los voorgoed! 
 
Earste lêzing: Hannelingen 1: 12-14, lêzen troch Jan Ankersmit 
 
Ut de hannelingen fan’e apostels 
 
Doe gongen se werom nei Jerusalem,  
fan’ e berch ôf  dy’t Oliveberch hjit; dy leit tichteby  
Jeruzalem, sa fier as men op sabbat reizgje mei.  
Doe’t se yn ‘e stêd oankamen, gongen se nei de 
boppeseal dêr ‘t se geregeld tahâlden: Petrus en  
Johannes, Jakobus en Andréas, Filippus en Tomas,  
Bartoloméus en Mattéus, Jakobus de soan fan Alféus,  
Simon de fersetsman en Judas de soan fan Jakobus.  
Dy hâlden allegearre ienriedich oan mei bidden, yn it 
selskip fan de froulju lykas Maria, Jezus’ mem, en fan  
syn bruorren. 
 
Tussenzang: Psalm tussenzang Lied 27b – couplet 1, 2 en 4 door Pastor Foekema, re-
frein door de gemeente. 
 
Refrein 

 
 
1. De Heer is mijn licht en mijn heil: 
 wie zou ik dan vrezen? 
 De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
 voor wie zou ik beducht zijn? Refrein 
 
2. Dat ene vroeg ik van de Heer 
 dat is al mijn verlangen: 
 dáár te zijn – in het huis van de Heer, 
 al de dagen mijns levens. Refrein 
 
4. Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
 geef mij genadig uw antwoord. 
 Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: 
 ‘zoek mijn aanschijn.’ 
 Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein 
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Evangelielezing: Johannes 17: 1-11a, gelezen door Jan Ankersmit 
 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 
“Vader, het uur is gekomen. 
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. 
Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen 
om eeuwig leven te schenken aan allen, die Gij Hem gegeven hebt. 
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, 
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. 
Ik heb U op aarde verheerlijkt 
door het werk te volbrengen, dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. 
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf 
en geef Mij de heerlijkheid, 
die Ik bij U had eer de wereld bestond. 
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, 
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. 
U behoorden ze toe; 
Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. 
Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. 
Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld, 
heb Ik hun meegedeeld, 
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, 
dat Ik van U ben uitgegaan, 
en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. 
Ik bid voor hen. 
Niet voor de wereld bid Ik, 
maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. 
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. 
Zo ben Ik in hen verheerlijkt. 
Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 
terwijl Ik naar U toe kom.” 
 
Sjonge: Liet 663: 1 en 2 út it Frysk Lieteboek 
 
1.  Al hat Hy ús ferlitten,  
 Hy bliuwt ús altyd nei, 
 wat wy yn Him besitte  
 is by ús dei by dei 
 as ljochtglâns fan de sinne,  
 as leafde fan in mem. 
 Mear as wy sizze kinne  
 mei’ wy syn goedens sjen. 
 
2.  Al waard Hy fan ús nommen,  
 hâld altyd dit foar wier: 
 Hy sil op ierde komme  
 lykas Hy fan ús gie. 
 Hy sil syn wurk foltôgje,  
 wy meie_yn hearlikheid  
 syn antlit dan oanskôgje  
 yn alle ivichheid. 
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Overweging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden, Acclamatie bij de gebeden: Lied 367b 
 

 
 
Stil Gebed en Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Sjonge: Liet 687: 1 en 3 
 
1. Wy libje fan de wyn  
 dy’t oankomt fan omhegen, 
 dy’t giet troch ‘t hiele hûs 
 dêr’t minsken nei him freegje, 
 dy’t trochklinkt yn it hert, 
 yn it ferhoalen hôf 
 en útbrekt yn in liet  
 dat opstiicht ta Gods lof 
 
2. Wy diele yn it fjoer 
 dat delstrykt op ‘e hollen, 
 dy ljochte fonkerein,  
 op har dy’t leauwe wolle. 
 Fjoerfûgel fan de floed, 
 do boppe de Jordaan, 
 fersterkje_yn ús de gloed 
 om fjoer oan ‘t feest te jaan.  
 
3. Wy tarre op it wurd, 
 it brea dat God ús jûn hat, 
 en diele_it rûnom út 
 oant elk nij libben fûn hat. 
 Ferswij dit boadskip net, 
 mar strui mei golle hân 
 dit manna foar elks hert 
 dit brea foar alle lân. 
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Aankondiging van de collectes door diaken Nynke de Jong 
 
Slotwoord en Zegenbede 
 
Zingen: Lied 419: 1, 2 en 3 
 
1. Wonen overal nergens thuis 
 aarde mijn aarde mijn moeders huis 
 vallende sterren de schim van de maan  
 mensen die opstaan en leven gaan  
 mensen veel geluk.  
 
2. Wonen overal even thuis 
 handel en wandel en huis na huis  
 loven en bieden op waarheid en waan  
 wagen en winnen en verder gaan –  
 mensen veel geluk.  
 
3. Wonen overal bijna thuis 
 aarde mijn hemel mijn vaders huis  
 stijgende sterren de lach van de maan 
 mensen die dromend een stem verstaan –  
 mensen veel geluk. 
 
Orgelspel 
 
 
 
Jo kinne oan de fuortsetting fan dizze tsjinsten bydrage troch in jefte oer te meitsjen nei it 
spesjale bankrekkennûmer:  
 

IBAN: NL 15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân 
 
Hertlik tank foar jo bydrage! 
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