
Liturgy snein 20 novimber 2022, 
De Karmel,Wâldsein 
10.00 oere. 
 
foargonger:  ds. Renske Bosman-Romkema 
âlderling fan tsjinst:  mw. Geeske Terpstra-Betten 
diaken:   mw. Alina de Groot-Osinga 
oargelist:  dhr. Klaas Booy  
muzyk :   Kopergroep 
trompet:  mw. Annamarije Zondervan 
koster:   dhr. Bart van der Wal 
 
* Muzyk   Kopergroep  
 
* Wolkom                        Geeske Terpstra-Betten 
 
* Oanstekken fan de kears fan ferbining troch de diaken fan tsjinst     Alina de Groot- Osinga 
 
TARIEDING 
 
*Oanfangsliet:  653: 1, 4 en 7 (Frysk)    oargel en trompet 
 
Ferburgen Hear dy’t by ús binne, 
út Jo te libjen al den dei, 
Jo kenne en yn wiisheid winne, 
salang’t wy gean ús ierdske wei – 
o Kristus, dy’t yn wrâlds berin 
ús ein betsjutte_en ús begjin! 
 
Jo binne_it ljocht fan God allinne 
ús jûn ta lampe op ús wei. 
Al falt de nacht – in ivige sinne 
beskynt ús as by ljochtskyndei. 
Tsjin Jo, o ljocht fan dizze wrâld, 
bestiet gjin tsjuster dat it hâldt. 
 
O Kristus, oan ús jûn allinne, 
Jo dy’t yn ivichheid de wei, 
de wierheid en it libben binne, 
sin fan wat wie en komme mei – 
o skink dit himelsk heimenis 
jo tsjerke dy’t op ierde is. 
 
*Groet, bemoediging en drompelbea  
 
foargonger:  Vrede voor u allen. 
allegear: Vrede voor deze wereld. 
foargonger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allegear: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
foargonger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allegear: en nooit loslaat het werk van zijn handen.  
foargonger: 



Uw liefde brengt aan het licht 
wat onaf is, wat kwetsbaar is en breekt. 
Aan U vertrouwen wij ons vanmorgen toe,  
vat ons samen in uw stralende licht,  
door Jezus Christus onze Heer. Amen. 
 
* Ynlieding op de tsjinst 
 
* Gedicht: Gabriel Smit -  Herfstnotitie              Fokje Hijlkema-Hoekstra 
 
*Kyriëgebet en akklamaasje 
 
Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U 
 
*Glorialiet:  Rakelings nabij – Alfred C. Bronswijk (melodie lied 713)              kopergroep 
 
Zoals aan dorre bomen 
weer knoppen zullen staan,  
zoals de donk’re nachten 
in morgenlicht vergaan,  
zo gaat uw toekomst open 
en wenkt met breed gebaar,  
om levenslang te hopen 
op liefde voor elkaar. 
 
Zoals de vogels trekken 
langs luchten wijd en ver,  
zoals de heem’len lichten  
door stralen van een ster,  
zo leidt U ons op wegen 
van moedig verder gaan. 
Een vuurkolom van zegen  
wijst spoor en loop en baan. 
 
Zoals straks bloemen bloeien 
in feestdos op het land,  
zoals de zon zal schijnen, 
een glimlach uit uw hand,  
zo gaan wij vol vertrouwen,  
U volgend op uw stem,  
om in uw naam te bouwen  
een nieuw Jeruzalem. 
 



TSJINST FAN IT WURD 
 
* Lêze út de Skriften (1): psalm 46 ( NBV21)  Fokje Hijlkema- Hoekstra 
 
* Liet 767: 1, 2, 3 en 4     oargel en  trompet 
 
De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
* Lêze út de Skriften (2): Lucas 21:8 -10 (NBV21) 
 
 
* Lêze út de Skriften (3): Openbaring 3 : 7b-13 (BGT) 
 
het nieuwe Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem zal vanuit de hemel naar de aarde komen.’  
 
*Liet 339a 
Jo komt de lof ta, Jo it gesang, 
Jo alle gloarje, o Heit, 
o Soan, o Hillige Geast 
yn alle ivichheid 
 
* Ferkundiging  
 
* Muzyk  Kopergroep -  Deep Harmony  
 
* Liet tekst A. C. Bronswijk  (melody Johannes de Heer 150)           oargel en trompet 
 
Niemand heeft een zinloos leven  
God heeft ieders naam genoemd. 
Ons geheim hier uitgeschreven,  
vleesgeworden onverbloemd. 
Tussen vraag en antwoord beide,  
tussen steen en tussen kruis, 
staat de hemel ons terzijde,  



is de aarde ons tehuis. 
 
Niemand ademt lege woorden. 
God heeft ieders taal verhoord. 
Onze stem een toon gegeven,  
samenklank haast ongehoord. 
Tussen zwijgen en ons spreken,  
tussen stil zijn als de dood,  
geeft de hemel ons het teken,  
wordt de aarde levensgroot. 
 
Niemand tast hier in de ruimte, 
God biedt ieder handen aan. 
Om te dragen steunen, troosten,  
om te komen of te gaan. 
Tussen aanvang en het einde,  
tussen alles of niets meer,  
blijft de hemel al het zijnde 
en de aarde van de Heer.  
 
TSJINST FAN DE GEBEDEN EN JEFTEN 
 
*Gebeden (ôfsletten mei it bidden fan it ‘Onze Vader’) 
 
* Oankundiging kollektedoel    Alina de Groot-Osinga 

*Slotliet:  Hertslach 22: 1-3 (melody liet 247)    oargel 

Reizgje mei ús en gean ús ljochtsjend foar 
troch tiid en lân, it iuwen-âlde spoar. 
Libje mei ús, de mins dy’t fierder moat, 
dy’t syn ferline, mar ek syn takomst hat. 
 
Reizgje mei ús en toan Jo ús gesicht, 
gun ús in glimp en hâld de doar net ticht. 
Libje mei ús. Wa oars ha Jo yn ‘t sin 
as minskebern, jo skepsel fan ‘t begjin? 
 
Reizgje mei ús. Wa bin wy sûnder Jo? 
In mins giet dea oan inkel doe en no. 
Libje mei ús, wês fjoer en flam fan hoop, 
sjoch bliuwend op ús del yn brea en doop.  
 
* Seine en útstjoering 
 
Liet  425    oargel en trompet 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 



te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 


