
Snein 6 novimber 
De Karmel Woudsend 
Foargongers: ds. Paul den Hollander 
  mw. Hannie Mulder-Vogelzang (parochievoorganger) 
Amtsdragers: Stans Visser 
  Yme Braaksma 
Oargelist: Simon Wouda 
Kosters: Jan en Maaike de Groot 
 
 
Orgelspel   Simon Wouda 
 
Welkom     Stans Visser 
 
 
Votum en groet     Paul den Hollander 

Aansteken kaars van verbinding  Jelle de Jong 
 
Lb. 865: 1-2  
 
Kom en set yn, wol fleurich sjonge,  
en blaas de fluit, wa’t spylje kin!  
Meld it rûnom, wês ûnbefongen:  
wy binne optein, bliid fan sin.  
Sjong ta de ear / fan God de Hear,  
Hy dy’t mei ried en died  
noed foar syn tsjerke stiet!  
 
Israel hat God love_en priizge,  
lit ús dan ek itselde dwaan.  
Lit elkenien op eigen wize  
Him dy’t ús goed docht hulde jaan.  
Kom minsken, kom / en rop rûnom:  
‘De gloarje, tank en ear  
is inkeld foar de Hear!’  
 
Inleiding:    Paul den Hollander 

Gebed om ontferming  Hannie Mulder 

 
Lofzang:  Lb. 98 vers 1-2 

 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 



naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 
Gebed voor de schriftlezing   Hannie Mulder 
 
1e lezing: uit de brief van de apostel Paulus, aan de kristenen fan Rome 8, 31-39    
 
Tussenzang: Lb 791 vers 1-4 

 Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Evangelielezing Lucas 21, 5-19 Paul den Hollander 

Overweging      

Lb. 753 vers 1-5 

Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 
Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 



en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 
 
Belijdenis van ons geloof Hannie Mulder en gemeente samen 

Ik geloof in God, Vader van ons allen 
die de aarde aan mensen heeft gegeven. 
Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is  om mensen te bemoedigen  
en zieken te genezen. 
Ik geloof in de Heilige Geest,  
die werkzaam is in ieder van ons. 
zodat wij vóór en met elkaar,  
een bron kunnen zijn van liefde en hoop. 
In mij leeft het vertrouwen  
dat wij door het Woord  
en de kracht die God ons geeft  
kunnen groeien naar een wereld  
waar vergeving is voor elkaar. Amen 
 
Voorbeden     

Na elke voorbede: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons 

Onze Vader  
 
Toelichting collecte voor Kerk in Actie: Fryslân foar Rwanda    Yme Braaksma 
 

Na de voorbeden Lb. 885 vers 1 en 2 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Zegenbede en zending  Paul den Hollander 

Slotlied  ( melodie Lb. 868)   Ga dan op weg  



Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest, 
die je van angst zal bevrijden. 
 

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat je jezelf toe zou wensen. 
Dan onder ’t gaan, zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 
 
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen, 
ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen 
 
Orgelspel 
 
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Fryslân foar Rwanda 
U kunt uw gift overmaken op NL58 RABO 0373 42 436 t.n.v. Diaconie PG Woudsend 
 
 
De uitzendingen van de kerkdiensten door Omrop Fryslân  
worden zeer gewaardeerd. Dat is bekend uit de vele reacties die bij ons binnenkomen 
uit binnen-en buitenland. Voor de kosten van deze kerkdiensten is de Wurkgroep geheel afhankelijk van 
giften. Als u wilt bijdragen in die kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen  kunt u 
een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de Raad Van Kerken Fryslân:  
IBAN NL 15 RABO 0373 744 471 o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân. 
 
 


